
Vervolg	op	persbericht		

Moskee	Al-Fath	geschrokken	van	negatieve	berichtgeving	

	

Gezien	de	vele	media	aandacht	voor	de	moskee	Al-Fath,	is	er	een	negatief	beeld	ontstaan	over	onze	
moskee.	Wij	betreuren	de	ontstane	beeldvorming	en	willen	enkele	zaken	verhelderen.		

Moskee	Al-Fath	is	een	moskee	die	midden	in	onze	samenleving	staat	en	die	de	Koran	en	de	Hadith	
(overleveringen	van	de	profeet	Mohamed)	als	uitganspunten	neemt	om	de	vredelievende,	gulden	
middenweg	te	bewandelen.	Het	is	vanuit	deze	bronnen	onze	religieuze	plicht	om	een	positieve	
bijdrage	te	leveren	aan	onze	samenleving.		

Sprekers	en	predikers	die	op	hun	eigen	manier	de	Koran	en	de	Hadith	interpreteren	en	daarmee	een	
signaal	afgeven	(naar	zowel	de	bezoekers	van	de	moskee	als	naar	de	samenleving	toe)	van	
onverdraagzaamheid,	discriminatie,	oproeping	tot	geweld	en	ondermijning	van	de	rechtstaat	zoals	
we	die	hier	in	ons	land	kennen,	zijn	binnen	onze	moskee	niet	welkom.	Deze	interpretatie	van	de	
islam	is	voor	het	nieuwe	bestuur	van	Al-Fath	onacceptabel.	

Moskee	Al-Fath	is	trots	op	de	vrijheid,	zoals	we	die	kennen	in	ons	land.	Het	is	deze	vrijheid	die	het	
mogelijk	maakt	dat	er	een	grote	verscheidenheid	is	in	opvattingen	en	levenswijzen.			

Wij	zijn	een	open	en	transparante	organisatie	die	verbinding	zoekt	met	alle	partners	in	Dordrecht	en	
omstreken.	Om	deze	openheid	gestalte	te	geven,	streeft	moskee	Al-Fath	ernaar	om	de	vrijdagpreken	
voor	of	na	de	preek	te	vertalen	in	het	Nederlands.		

Iedereen	is	van	harte	welkom	(bewoners	en	instellingen)	om	de	moskee	te	bezoeken	en	we	staan	
iedereen	te	woord	die	iets	wil	weten	over	onze	moskee	of	de	islam.	
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